
Wandelroute
5,2 km

Start- en eindpunt
Parkeerplaats Heyendallaan 
82

Moeilijkheidsgraad
Makkelijk

In Limburg was de achttiende eeuw het tijdperk van de Bokkenrijders: 
de legendarische roversbende die zijn naam ontleende aan de 
mythische figuren die op bokken door de lucht denderden. Rovers zul je 
niet tegenkomen op deze route; wel dichte bossen en kloostermuren 
waardoor je je terug in die legendarische tijd waant. 
De prachtige abdij van Rolduc heeft een eigen brasserie waar je heerlijk 
kunt lunchen in een bijzondere omgeving. Let ook op de 
Baalsbruggermolen aan het meanderende grensriviertje de Worm – dit 
is de enige abdijmolen van Nederland. Download de routebeschrijving 
van deze wandelroute en waan je een echte Bokkenrijder in de mooie 
bossen van Kerkrade. 

Bokkenrijdersroute KR1 
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Ontdek nog veel meer mooie routes op visitzuidlimburg.nl/routes


